
met zijn berekeningen van het aandeel van de slavenhandel in de 
economie van de Republiek. Die was veel omvangrijker dan tot nu 
toe gedacht (meer dan vijf procent voor het peiljaar 1770). Andere 
mijlpalen zijn de digitalisering van de Surinaamse slavenregisters 
en het project van VU-historica Dienke Hondius Mapping Slavery 
dat plaatsen in Amsterdam in kaart brengt die verband houden 
met de slavernijgeschiedenis. Apps, websites, tentoonstellingen, 
films en documentaires: de almaar groeiende kennis over het 
slavernijverleden blijft niet langer beperkt tot het domein van 
vakhistorici. Integendeel, zij is juist bewust publieksgericht. Maar 
als ik wintipriesteres Marian Markelo goed begrijp als ze zegt: ‘Het 
geheugen van Nederland is selectief’, gaat het niet alleen over een 
gebrek aan beschikbare informatie. Het gaat vooral over erkend en 
gezien worden. Niemand mag zich ‘overgeslagen voelen’. Daarvoor 
is volgens haar een geschiedschrijving noodzakelijk die de juiste in-
terpretatie biedt. Ook Linda Nooitmeer van het Nationaal instituut 
Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) pleit voor een 
geschiedenis die met de nieuwe ‘verwachtingen’ strookt. Maar voor 
professionele historici is de geschiedenis geen grabbelton waaruit 
ze het gelijk van een groep kunnen putten. Zij moeten recht doen 
aan alle perspectieven. Zo bezien is de 
oplossing van Mathurin alias Toussaint 
Louverture dan ook briljant gevonden: 
beelden spreken meer dan woorden. 

Edwina Hagen is als historicus verbonden 
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Als 
specialiste van de 18de eeuw publiceerde zij 
onder meer President van Nederland. Rutger 
Jan Schimmelpenninck, 1761-1825 (Balans, 
2012). In deze column schrijft ze over de 
revoluties van de 18de eeuw, en hoe die in 
het nu voortleven.

 

eti Koti, de herdenking en viering van de afschaffing van 
de slavernij op 1 juli,  begon ook dit jaar weer met een 
kleurrijke optocht in uitbundige traditionele Surinaamse 
en Antilliaanse kledij. Me overbewust van mijn witheid 
en saaie bloesje moet ik een drempel over om mij erbij 

te voegen. Andere witte Nederlanders bevinden zich vooral onder 
de aanwezige pers. Aangekomen in het Oosterpark wurm ik mij 
door de deinende menigte richting het met hekken beveiligde 
gedeelte. Daar zitten burgemeester Femke Halsema en minister 
Wouter Koolmees al klaar voor de officiële herdenking. In het pu-
bliek staat een donkere man, die boven iedereen uittorent. Gekleed 
in een schitterend 18de-eeuws Napoleon kostuum trekt hij mijn 
aandacht. Als op een socialistisch-realistisch revolutieschilderij 
zwaait hij hoog in de lucht met de Haïtiaanse vlag. Ik herken met-

een het historische per-
sonage dat hij uitbeeldt: 
François-Dominique 
Toussaint Louverture. 
Deze Franse generaal 
stond aan het hoofd 
van de revolutie op de 
Franse kolonie Saint-Do-
mingue, die ertoe leidde 
dat Frankrijk (tijdelijk) 
de slavernij afschafte en 
die in 1804 de vestiging 
van de onafhankelijke 
republiek Haïti tot ge-
volg had. ‘Beelden’, zegt 
hij, ‘zeggen meer dan 
woorden’. Als ik hem 
vraag naar zijn bood-
schap wijst hij naar de 

wapenspreuk op zijn rug: L’Union Fait la Force (eendracht maakt 
macht). De in Haïti geboren Amsterdammer heet in het echt Patrick 
Mathurin. Hij is een gelauwerd acteur en bokskampioen. Hij treedt  
bovendien op als  ‘De Nieuwe Sint’, die als zwarte tegenhanger van 
de goedheiligman vrede en liefde wil uitdragen (zie www.denieu-
wesint.com). Met zijn verwijzingen naar de geschiedenis van Haïti 
spreekt hij klare taal: het script voor de revolutie ligt al klaar. ‘Ik bén 
de revolutie!’ roept hij. Als de Leeuw van Juda, het wapenschild 
dat op zijn borst prijkt, zal hij het kwaad overwinnen. De strijd gaat 
tegen ‘mentale en fysieke onderdrukking’. Een strijd die alleen kan 
slagen met behulp van meer historische kennis van het slaver-
nijverleden. ‘Ik heb hierover niets geleerd. Ik heb mezelf moeten 
onderwijzen’, zegt hij. Een geluid dat ik de hele dag veel om mij 
heen hoor. Minister Koolmees bevestigt in zijn toespraak het beeld 
van kennisachterstand, en dat die moet worden ingehaald. Toch 
benadrukt hij ook juist de kennistoename van de laatste jaren. En 
dat is terecht. Ik zie Pepijn Brandon, mijn VU-collega rondlopen. 
Hij gaf het debat over de slavernij onlangs een belangrijke impuls 
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Ik bén de revolutie!

K

GESCHIEDENIS MAGAZINE • nr 6 SEPTEMBER 2019 7


